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Jozua 1 vers 9: Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want 
waar je ook gaat, de Heer, je God, staat bij je. 
 
Lieve vrienden en familie, 
Dwight en ik lezen samen met een groep mensen van de basis de hele bijbel in een jaar. Iedere dag lezen 
we een gedeelte en volgt er een korte overdenking waarna we online met elkaar delen wat we van dit 
gedeelte hebben geleerd. Het is heel fijn om dit op deze manier te doen omdat we elkaar bemoedigen om 
iedere dag in de bijbel te lezen. Deze week zijn we in Jozua begonnen en werden we gegrepen door dit 
bovenstaande vers. Jozua, die een student van Mozes was, die alle wonderen van dichtbij heeft gezien, die 
ook heeft gezien hoe de Israëlieten steeds weer twijfelden aan God … Jozua, die ondanks alles trouw is 
gebleven aan de Heere, moet het volk van Israël het beloofde land in brengen.  
Wij zijn de afgelopen maanden ook vaak ontmoedigd geweest. Terwijl we nog steeds wachtte op 
goedkeuring van mijn immigratie, hoorden we dat de vader van Dwight was opgenomen na drie 
hartinfarcten en met een longontsteking. We dienden een verzoek ik om mijn immigratie proces te 
versnellen en hadden hiervoor een brief van de cardioloog gekregen waarin stond dat Dwights vader 
ernstig ziek was. Dit verzoek werd afgewezen.  Op zulke momenten houden we ons vast aan de tekst:” De 
Heer, je God, staat bij je.” Dat hebben we echt mogen ervaren. Zoveel mensen hebben gebeden voor het 
herstel van Dwights vader en hij is gelukkig weer thuis en gaat langzaam vooruit. Dwights broer en David 
en zijn vrouw Evelyn wonen dicht bij hen en zorgen voor mom en dad. Dat is zo’n zegen. 
 
Vorige week hebben we met veel hulp, in twee uur tijd een container geladen met onze huisraad en de 
oude pick-up truck van Ruben. De container staat al op de boot en komt half April aan in de USA.  
Wij vertrekken 6 April naar de USA omdat wij de container 
moeten ontvangen. In mei komen we vervolgens weer naar 
Nederland om mijn immigratie af te ronden. We zullen dan 
tijdelijk bij mijn broer en schoonzus in huis gaan. 
We beginnen in April met onze sabbatical, dus naast de 
zorg voor Dwight zijn ouders zullen we sponsors bezoeken 
en presentaties geven in kerken die ons ondersteunen. 
Daarnaast wil ik een cursus counseling gaan doen en 
Dwight hoopt een Bijbelstudie te schrijven die specifiek 
voor soldaten van toepassing is. We kijken heel erg uit naar 
deze tijd van rust en bezinning.  
Natuurlijk kijken we er ook naar uit om onze jongens en schoondochters weer te ontmoeten.  
We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning en we zullen ons best 
doen om u op de hoogte te houden van ons nieuwe hoofdstuk in Amerika. 
 

                                               Dwight en Letty 

Dwight en Letty’s “laatste” brief uit Limburg      

We hopen dit jaar een huis te kopen in 
Dayton, Ohio. Begin 2024 hopen we in dit 

“Cadence huis” militaire soldaten te 
ontvangen en maaltijden te serveren 

(GATHER), Bijbelstudies organiseren (GROW) 
en de soldaten begeleiden in hun relatie en 
wandel met God zodat zij het evangelie ook 
weer kunnen delen met mensen die op hun 

pad komen. (GO) 
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